
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Waar:   Landal park de Schatberg in Sevenum. 
Wanneer:  19 mei t/m 26 mei 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 Bart, een gezellige jongen die veel van 
muziek houdt, en dan vooral van Jan 
Smit!! 
 
 
 
 
 
 
Bart, de rapper onder ons! Hij liet graag 
zijn rap en zangkunsten horen! Top hoor 
Bert! 
 
 
 
 
 
 
Claudia, een supergezellige dame! En 
net als Bart een echte Jan Smit fan!  
 
 
 
 
 
 
 
Chantal, shoppen is 1 van haar grootste 
hobby’s! En in voor een gezellig praatje!  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Patrick, een gezelligheidsmens. André 
Hazes is zijn grote lvoorbeeld, alle 
liedjes werden met volle borst 
meegezongen! 
 
 
 
 
 

 
 
Begeleiders: 

 
 
 Simone 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
     Sjaak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
We logeerden op Landalpark de Schatberg in Sevenum. 
Een 8 persoons bungalow kregen wij toegewezen, een mooie 
woonkamer met open keuken, douche, badkamer met ligbad en 4 
slaapkamers. Het zag er allemaal erg netjes uit!! 
En natuurlijk een mooie tuin met uitzicht op het water!!  
 

 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
Om 11:00 uur vertrokken Chantal, Sjaak en Simone vanaf Arnhem, Op 
naar Veenendaal! 
Om 12:00 uur waren we in Veenendaal aangekomen, hier stapten Bart, 
Claudia, Bert en Patrick op.  
We waren compleet dus kon onze chauffeur Sjaak ons naar onze 
vakantiebestemming brengen. Sevenum we komen eraan!! Iedereen 
heeft er super veel zin in dus laat de vakantie beginnen!! 
 

 
 
Aangekomen bij het Landal park de Schatberg konden we nog niet naar 
onze bungalow. Door het mooie weer en de lange reis hadden we erge 
dorst gekregen. We ploften met z’n allen lekker op het terras om de 
vakantie in te proosten, op een top week!! 
 

 



 
Om 15:00 uur mochten we dan eindelijk naar onze bungalow, we stapten 
met z’n allen weer de bus in, aangekomen bij de bungalow konden we 
beginnen met uitpakken. 
Na de kamers te hebben verdeeld en nadat alles is uitgepakt zijn Sjaak, 
Patrick en Bert op boodschap gegaan. Chantal, Bart, Claudia en Simone 
hebben in die tussentijd heerlijk genoten van het weer.  
 

 
 
 
Tijdens het wachten op de mannen kwam familie eend nog op visite. 

 

 
 
 

Na ongeveer 2,5 uur kwamen de mannen dan eindelijk thuis van het 
boodschappen doen, volgens mij waren ze een beetje verdwaald.. hihi  
Nu snel de boodschappen opruimen en nog even rustig wat drinken. 
 
17:30 uur. Tijd om een hapje te gaan eten. Met dit mooie weer hadden 
we niet zoveel zin om te koken. We zijn naar het restaurant op het park 
gegaan, hier konden we nog even genieten van de laatste zonnestralen 
op het terras. 
We kregen stokbrood met kruidenboter vooraf en konden gratis gebruik 
maken van een saladebar jammiee. Iedereen koos voor een pizza. De 



mannen kozen voor een pizza shoarma met knoflooksaus (STINKEN!!!) 
en de dames kozen voor een pizza hawaï, de pizza’s waren overheerlijk! 
Iedereen heeft er lekker van gesmuld! 
 

 

 
 
Na het eten zijn we weer terug naar de bungalow gegaan, konden we 
even lekker uitbuiken. 
Claudia en Chantal besloten dit op de bank te doen, zo konden ze gelijk 
ook goede tijden, slechte tijden kijken. 
 

 



Bart, Bert, Patrick , Sjaak en Simone gingen nog even buiten in de tuin 
zitten. We kregen onverwachts visite van de andere groep (‘’buren’’) van 
Tendens die een aantal bungalows verder verblijven. Dit was erg 
gezellig! We hebben samen een ‘’borreltje’’ gedronken en geproost op 
een super mooie week, waarbij we het meest uitkijken naar….. 
FUNPOP!! 
 
Toen de ‘’buren’’ weer naar hun eigen bungalow gingen was het al vrij 
laat. We hebben nog even wat gedronken en daarna ons bedje 
opgezocht. Het was voor ons allemaal een lange dag en een goed begin 
van de vakantie! 
 
Slaaplekker allemaal!! zzzZZZzzZZzzzzzZzz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Tuut, tuut, tuut, tuut.  Het is 09:00 uur de wekker gaat. Iedereen stapt uit 
bed, we hebben een leuke dag voor de boeg! 
Om 09:30 uur zitten we met z’n allen aan het ontbijt, onze chefkok Sjaak 
bakt voor ons allemaal een lekker omelet met kaas en spek. Dit smaakte 
heerlijk! 
Na het eten hebben Bert en Simone nog een kleine boodschap gedaan 
bij de supermarkt op het park. 
 
Om 12:00 uur stappen we met z’n allen in onze feestbus om naar 
Toverland te gaan!!! We hebben er zin in!  
 

 



Bij de kassa kregen we allemaal een kaart zodat we bij elke attractie bij 
de uitgang naar binnen mochten. Dit was handig, hoeven we niet zo lang 
te wachten   
 

 
 
Het was een warme dag met wel 26 graden… tijd voor verkoeling….. DE 
WILDWATERBAAN!! 
Niet iedereen wou mee, Simone is samen met Patrick en Bert in de 
wildwaterbaan gegaan. De rest durfde of wou niet mee.  
 

 
 
 
 
 
 



In de het piratenschip de maag testen.. bij Bart, Claudia, Patrick en Bert 
ging dit prima, bij Simone iets minder. Nog in de achtbaan met de 
handen de lucht in, lopen door de magische vallei waar ze mooie 
bankjes en mooie watervallen hebben…. Huh… hoe kan dat nou?? 
Patrick, Bert en Sjaak staan in de waterval.. Echte magie!!  
 

 
 
We gingen nog met z’n allen in de gele bootjes, wat een lol hadden we, 
we lachten veel en vooral omdat iemand een plons water over zich heen 
kreeg. 
Daarna nog de laatste attracties bij langs, Patrick, Bert, Bart en Simone 
gingen in de bobslee, roeeets… dat ging echt heeeel snel! Bart en 
Claudia stapten nog in een schommelschip en Sjaak…. Die waren we 
kwijt… we zochten en zochten… en GEVONDEN!!! BETRAPT!! Hij was 
met Patrick een videospelletje aan het doen. Hihi 
 

 
 

Bart wou toch nog een keer in de wildwaterbaan, samen met Simone. 
We hoefden niet lang te wachten gelukkig. Eenmaal aan de beurt begon 
een spannende tocht, helaas kwamen we er kletsnat uit, maar wat 
hebben we gelachen. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toen was het tijd om naar de uitgang te gaan en weer in de bus te 
stappen. We gaan nog even naar het plaatsje Horst om wat 
boodschapjes te doen, geld te pinnen en zonnebrandcrème te kopen. 
We haalden nog even wat lekker voor vanavond bij de borrel.  
 
En dan nu snel weer terug naar ons huisje, er staat spaghetti bolognese 
op het menu. Gelukkig was het een makkelijke maaltijd om te maken 
zodat we snel konden aanvallen, we hadden best trek gekregen na deze 
leuke dag. We genoten van de spaghetti en als toetje hadden we een 
lekker ijsje. Mmmmm.. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vanavond konden we lang in de tuin zitten, hier hebben sommige ook 
wel gebruik van gemaakt. En dat tot in de late uurtjes… OEPS! Achja, 
daar is het tenslotte vakantie voor!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vanmorgen ging de wekker van Simone extra vroeg.. tijd om de slager te 
bellen. 
We hadden overlegd met de andere groep om samen te gaan 
barbecueën nou maar hopen dat ze daar barbecues verhuren. Na 
meerdere pogingen om te bellen is het uiteindelijk gelukt om ze te 
pakken te krijgen. En ja hoor…. HET IS GELUKT   vanmiddag om 
17:00 uur konden we de barbecue komen ophalen. 
 
Tijdens het ontbijt kwam Joop van de andere groep langs, Joop was erg 
nieuwsgierig en vroeg zich af of de barbecue door zou gaan vandaag… 
Simone is samen met Joop naar de andere groep gelopen om het goede 
nieuws te vertellen… JEEEEEEJ werd er geroepen. Iedereen heeft er 
zin in!! 
 
We hebben vandaag niet zoveel op de planning. Patrick en Bert wouden 
graag zwemmen, Sjaak besloot om met de jongens te gaan zwemmen. 
Simone heeft met Claudia, Bart en Chantal gemidgetgolft. Er was een 
indoormidgetgolf baan vlakbij het zwembad. Hier zijn we heen gegaan. 
Bij de eerste baan lukte het Bart om de bal in één keer in de hole te 
slaan. YES hoorden we ineens!  En dat terwijl de baan best wel lastig 
was. De Dames vonden het allemaal wel iets lastiger.  
 

 



 

 
 

Tijdens het midgetgolven werd er nog een foutje ontdekt… 

 
 
Het was erg warm bij de midgetgolf banen omdat het in een soort van 
speelkelder was, we waren al een uur aan het midgetgolfen en besloten 
te gaan stoppen en nog even bij de mannen in het zwembad je gaan 
kijken. Even duiken, onder water zwemmen en de handstand.. wat een 
uitslover he!! 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nadat de jongens zich 
weer hadden omgekleed 
gingen we weer naar de 
bungalow. Er moesten 
nog boodschappen 
gehaald worden!!  
Chantal is samen met Sjaak en Simone mee geweest om de 
boodschappen te doen. Poeh.. Poeh.. dat was niet makkelijk! Met een 
kar vol boodschappen in de bus.. (sssstt..) en een barbecue van de 
slager konden we weer terug naar de bungalow. Nu nog de barbecue 
installeren en de tafels dekken en dan konden we beginnen. Gelukkig 
hielp iedereen goed mee. 
Laat de andere groep maar komen, wij zijn er klaar voor!!!! 
De andere groep bestaat uit: 
John, Joop, Wim, Janko, René, Udo en Remko. 
En begeleidsters: Patti en Sanneke. 
 
Alles stond klaar dus we konden beginnen. Remko en Sjaak waren de 
chefs voor deze avond.  
Ze maakten lekkere hamburgers, speklapjes, bbqworst, spiesjes klaar. 
Heerlijk! 
Op tafel hadden we nog lekkere salades, watermeloen en stokbrood met 
kruidenboter. En ojaa.. de muziek mocht natuurlijk niet ontbreken. Van 
Jan Smit, Frans Duijts, Nick en Simon, André Hazes tot the Opposites. 
We genoten ervan, het was 1 groot feest!  
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
Na de barbecue hadden we nog veel stokbrood over, gelukkig was de 
familie eend dichtbij en konden zij gezellig met ons mee eten.  
Na dat iedereen was uitgegeten konden we de barbecue weer opruimen, 
we waren net op tijd! Het begon een beetje te regenen.. gelukkig waren 
we allemaal al binnen  
 
Janko bleef nog even bij ons om samen met Claudia en Chantal om 
goede tijden, slechte tijden terug te kijken. Om 00:00 uur ging iedereen 
naar bed. Nog geen 10 minuten later was iedereen in diepe rust! 
Slaaplekker!! 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
09:00 uur. Daar ging de wekker weer… 
Tijd voor een lekker ontbijtje met een gekookt eitje. Jamjamjam.. 
 
Om 11:00 uur zijn we vertrokken naar Venlo. Het was in Venlo eerst 
even zoeken om een parkeerplek te vinden. Gelukkig hadden we 
allemaal onze ogen goed open gehouden! 
 

 
 
In het centrum stond een mooie carnavalsstoel. Koning Bart ging op de 
stoel zitten en de rest als prinsen en prinsessen er om heen. Wat een 
mooi plaatje he!! 
 

 



 
Nou eerst even op terras, het was heeeel groot terras op een plein bij het 
stadhuis, na het terrasje gingen we…. SHOPPEN!! 

 

 
 
Een winkel zoals de CoolCat kon niet aan ons voorbij gaan, Patrick en 
Chantal gingen naar binnen, Patrick kwam naar buiten met 5 stoere t-
shirts. Chantal zag zoveel mooie dingen, ze kon niet kiezen. Na 
verschillende dingen gepast te hebben heeft ze uiteindelijk niets gekocht. 
Aan het einde van de winkelstraat nog even wat kaartjes kopen om te 
versturen en we kunnen weer terug naar Sevenum! 
 
Thuis aangekomen hebben we lekker gesmuld van een broodje hotdog! 
Dat ging er wel goed in! 

 
 



Na het eten ging Simone met de mannen even een eindje lopen, lekker 
uitwaaien. Een rondje over het park, de kaartjes in de brievenbus gooien.  
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
Na het wandelen begon Simone met koken, helaas stond het vuur iets te 
hoog en waren de gehakt cordon bleu’s verbrand… oepsiee! We hadden 
gebakken aardappeltjes met doperwtjes en worteltjes op het menu 
staan, maar dit konden we nou wel vergeten. We hebben uiteindelijk 
maar lekker friet gegeten met kipnuggets of een kroket. Dit vond 
niemand heel erg… Gelukkig maar! 
 
Na het eten gingen we Bowlen! Allemaal de bus in en op naar de 
bowlingbaan! Iedereen heeft er zin in!! 
De eerste ronde ging een beetje lastig, de bal kwam steeds in de goot 
terecht. Hier was wel een oplossing voor. Er was een lieve meneer die 
voor ons 2 buizen in de goten wou leggen, zo kon de bal niet meer in de 
goot terecht komen. Dat is handig! Iedereen deed heel erg zijn best om 
alle kegels om te krijgen, maar dit was niet zo makkelijk als het lijkt. 
De winnaar van de avond was Sjaak, hij won tot 2 keer toe! Gefeliciteerd 
Sjaak!!  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Na het bowlen hebben we nog even lekker rustig op de bank gezeten 
met z’n allen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

Het is alweer vrijdag… nog 1 nachtjes slapen en dan…. FUNPOP!! 
Maar dat is morgen pas.. Nu vandaag! 
 
Vandaag een rustig aan dagje. We moeten energie sparen voor het 
weekend!  
 
Iedereen heeft lekker uitgeslapen, sommige wel tot half 12!! 
Slaapkoppen!  
 
Chantal is samen met Sjaak en Simone naar de bakker geweest om 
heerlijke Limburgse vlaaien te halen.  
 
S’middags zijn we met z’n allen naar het zwembad geweest. Lekker  
ontspannen, bubbelen in het bubbelbad, handstand en op de mat. 
Iedereen heeft ervan genoten. In die tussentijd kon Simone alvast 
beginnen met het verslag, en maakte ze nog wat foto’s van de 
zwemmers. 
 
 
 

 
  
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 



Na het zwemmen nog even lekker onder de douche staan. Patrick had 
het wel goed bekeken met zijn duikbril op.. zo kreeg hij geen zeep in zijn 
ogen! Slim hoor! 

 
 
Bij thuiskomst nog even een lekker bakje koffie drinken en voor de 
liefhebbers een stuk watermeloen en dan beginnen met pannenkoeken 
bakken! 
 

 
 
Sjaak had nog nooit pannenkoeken gebakken… nadat Simone het 
beslag had gemaakt ging Sjaak bakken. 
 
 

 
 
 



Pannenkoeken met spek, met kaas, stroop, poedersuiker of met 
chocopasta. Ze waren heeeeerlijk!! Wat heeft iedereen gesmuld. Als 
toetje hebben we genoten van een heerlijk magnum ijsje!   
 

 

 
 
 
Na het eten hebben Bart en Simone alvast een lekker soepje gemaakt 
voor morgen na Funpop.  
 

 
 
 
S’avonds zijn we op visite geweest bij de andere groep. Hier was een 
jarige. Samen hebben we genoten van de heerlijke Limburgse vlaaien. 
We hadden 1 kersenvlaai en 1,5 appel-citroen vlaai.  
 



 
 

 
 
 
 
Na de taart hebben we nog even het funpoplied geoefend, een goede 
voorbereiding! 
 

 
  
Thuis gekomen van een gezellige avond ging iedereen vroeg op bed. 
Het weekend staat voor de deur, morgen is…… FUNPOP!!!! Iedereen 
heeft er heel veel zin in. Slaaplekker en tot morgen! 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Het is zover….. FUNPOP!!! 
 

 
 
Half 8 hadden we de wekker gezet, om 09:00 uur stond iedereen klaar 
om te vertrekken. In de bus was het al één groot feest. Met bekende 
liedjes zoals ‘’de woonboot’’ en  ‘’schatje mag ik je foto’’ zong iedereen al 
uit volle borst mee. We hebben er zin in!!! 
 
Het is half 10, we kwamen aan bij het Funpop terrein. Het begon nu toch 
wel een beetje te kriebelen. 
Op het terrein pakten we eerst wat stoelen en tafels en zochten we een 
plekje uit om de tent op te zetten. We waren mooi op tijd dus konden 
alles vanaf de tent ook heel goed zien.  
 

 
 
 
 
 
 



We waren er klaar voor!! De presentatoren van Funpop 2014 kwamen 
op.. het kan beginnen!!! 
 

 
 

 
Maar eerst zingen we nog met z’n allen het funpoplied: 

 
Ik zing de sterren van de hemel 
Ik zing de bloemen uit de wei 

Ik zing de vogels uit de bomen 
O god, wat ben ik blij 

 
Ik zing de vissen uit de vijver 
Ik zing de zorgen uit een kind 

Ik zing de appels van je wangen 
Ik heb’n vrind. 

 
We hadden een mooi programma: 
We beginnen met een band genaamd Knock Out. Een super gave band 
van theater totaal. Ze speelden/zongen leuke meezingers en hadden net 
een nieuwe kledingstijl. 
 

 
 
 



Na Knock Out mocht de DJ Harald voor ons gaan draaien. Leuke muziek 
om lekker op te dansen en keihard mee te zingen. En dit werd ook zeker 
wel gedaan! 
 

 
 
Patrick en Bert kwamen al gelijk bekenden tegen van voorgaande jaren. 
En ja.. dan hoort een groepsfoto er ook bij! Jullie staan er stoer op hoor 
heren! 

 
 
Claudia die had al via whatsapp contact gehad met een goede vriendin 
van haar, handig he zo’n app!  
 

 



Bart was wel in voor een dansje en hij ging samen met Simone naar het 
podium om op de muziek van DJ Harald te gaan dansen. 
Chantal zat liever in het zonnetje, weer lekker bruin bakken!  
 

 
Tijd voor een nieuwe artiest.. Willem Barth!  
Een Nederlandstalige zanger, en bekend 
van het nummer: Ik wil een beetje dit, ik wil 
een beetje dat. Even met z’n allen inhaken 
en de polonaise. Hij maakte er al één groot 
feest van! 

 
DJ Harald ging weer wat plaatjes voor ons draaien. Even tijd om wat te 

eten en drinken. En om ons eens even te laten schminken. Bart werd als 
een echte spiderman geschminkt en Claudia was een prachtige vlinder. 

 

  
 
En dan nu….. BZB!!! (band zonder banaan)  
Een echte rockband, iedereen stond ze springen en te dansen.  
Mooie vlammenwerpers en gave gitaarsolo’s… en wat doet die gitarist 
nou?? Dit is wel erg knap! Het was een gekkenhuis!!  
 

 
 
Na BZB is het tijd voor Ali B! hij nam ook nog 2 vrienden mee, Darryl en 
Brownie Dutch, de man van de zonnebril. Ze rapten nummers als: Ik ben 
je zat en Rampeneren. En natuurlijk 2 vingers in de lucht!!  
 



 
 
 
En daar was DJ Harald weer… maar niet voor lang, de volgende artiest 
stond alweer klaar. Maar wat komt daar nou aanlopen?? 
 
En dan nu echt de volgende artiest! Gorden!!! 
Gorden was niet echt favoriet bij de groep… tjaa..  
Toch zong iedereen met volle borst mee met de bekende nummers. 

 

  
 
Het was wel erg warm… 25 graden!! Wat boffen we toch met het weer! 
Vanmorgen was het nog bewolkt maar al snel kwam de zon erdoor! Tijd 
voor weer een drinkpauze en een koekje. Dan hebben we zo weer 
genoeg energie om verder te zingen en te dansen. 
 
We kunnen er weer tegenaan!! Tijd voor de hippe gasten!! En dit was 
echt een hele hippe band! Ze speelden echte rockmuziek en het was 
heeeeel hard!! 
 
 



 
 
Nou moesten we maar bij het podium blijven staan want Glennis Grace 
kwam optreden. Dit vonden de Heren natuurlijk niet erg, zo’n mooie 
meid! We stonden bijna helemaal vooraan! Het optreden was super 
mooi, wat een stem heeft zij! Enne… de kippenvel was bij meerdere 
mensen aanwezig hihi. Wat een super afsluiting van de eerste funpop 
dag!! 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
Om 18:00 uur liepen we weer met z’n allen naar de bus, iedereen praatte 
honderduit over een geslaagde eerste funpop dag! 
 
Eenmaal thuis hoefden we de soep alleen nog maar op te warmen, we 
hadden best wel trek! 
 

 
 
De rest van de avond waren er nog veel verhalen over de eerste funpop 
dag, en de 2de dag kwam er ook alweer aan.  
Als we vroegen wie er kwam optreden zeiden Bart en Claudia in koor: 
Nick en Simon!!! 
We gingen weer op tijd naar bed, iedereen was ook zo vertrokken. 
 
Slaaplekker allemaal!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Jeeeeeeeeejj!! Weer een funpop dag voor de boeg! We hebben er zin in! 
Net als gister zaten we om 09:00 uur weer klaar in de bus om te 
vertrekken.  
 
Chantal wou vandaag liever een dagje met de begeleidster van de 
andere groep en een reiziger op pad. Lekker shoppen!!!  
 
In de bus was het alweer 1 groot feest, de feeststemming zat er al goed 
in! Om 09:30 uur kwamen we weer aan op het funpop terrein in Horst. 
We moesten nog even wachten, het was al mooi weer dus dat wachten 
was helemaal niet erg. 
 
10:00 uur… We mogen naar binnen!!! Iedereen loopt gelijk naar het 
plekje waar we gister ook zaten, tafels en stoelen werden gelijk gehaald. 
Op dat moment kwamen de andere groepen met de tent er ook al aan. 
 
Zo.. Alles staat! Even wat drinken en insmeren want de zon was al 
aardig warm. En dan kan nu het feest 
beginnen!!!!!  

 

 
 
De presentatoren kwamen alweer 
op het podium, het gaat beginnen!!! Funpoppers en Funpopperinnekes 
zijn we er klaar voor?? JAAAAAAAAA schreeuwde iedereen. 
 
De eerste artiest van vandaag was Christ Coppens. Een zanger die zelf 
in een rolstoel zit. Ondanks dat hij in een rolstoel zit, weet hij wel wat een 
feestje is. Iedereen zong uit volle borst mee!  
 



En dan is het nu tijd voor FUNFACTOR!!  
De winnaar van vorig jaar, Danny Smoorenburg zong eerst nog met ons 
allemaal het Funpoplied, daarna zong hij nog het liedje waarmee hij 
heeft gewonnen. 
Er zaten nu al erg goeie zangers en zangeressen tussen, dit belooft een 
spannende Funfactor te worden. Iedereen zong onder leiding van de 
band Fezz. 
 
DJ Harald was ook weer van de partij. Hij zorgde weer voor een 
spetterende show tussen alle artiesten door. 
 
Dennie Christiaan is aan de beurt! Een echte Schlager muzikant. Met 
liedjes al: Rosamunde , wij zijn vrienden, besame mucho maakt Dennie 
er een mooi feestje van! 
 

 
 
 
 
Na Dennie Christiaan konden we gelijk door naar de volgende artiest. 
Jason Bouman!!! De winnaar van het tv programma met bloed, zweet en 
tranen. We kregen een prachtige André Hazes medley te horen, liedjes 
die iedereen kent. Kippenvel van top tot teen bij sommige!! 
 

 
 
En dan nu nog even wachten en dan…. NICK EN SIMON!!!!! 



Claudia en Bart keken hier de hele week al naar uit. Claudia had voor 
zichzelf al een plekje gereserveerd, helemaal vooraan! Bart en Simone 
hadden ook een mooi plekje en konden alles goed zien! 
We zagen Nick en Simon af en toe al achter de schermen lopen, we 
wisten dat het niet lang meer zou duren. 
Eindelijk kwamen de presentatoren er weer aan…!!! Tijd voor Nick en 
Simon!!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nick en Simon stonden best wel ver weg, dat was wel jammer. Maar de 
muziek daar gaat het om! Met bekende liedjes als: Rosanne en Kijk 
omhoog stond het veld bij het podium bomvol.  
Jammer genoeg moesten Nick en Simon ook weer verder, ze hadden 
het nog druk en hadden ook geen tijd om handtekeningen uit te delen… 
 Dit vond Claudia erg jammer. 
 
Tijd voor wat drinken en een hapje eten, lekker frietjes! Dit ging er goed 
in!  

 
 
En dan nu de prijsuitreiking van Funfactor. 
Tussendoor waren er verschillende optredens, maar wie zou er nou 
gewonnen hebben? 
 



 
 

De jury maakte de top 3 bekend.. en de winnaar is………Saskia Lina!!!! 
Met het liedje, Night like this van Caro Emerald. Gefeliciteeerd!  
 
Nou snel voor naar voren, de Gebroeders Ko komen zo meteen 
optreden, een dat willen we niet missen!  
De broers kwamen al op met veel gejuich! En iedereen zong gelijk mee:  
 
Ik heb een toet, toet, toeter op mijn waterscooter 
Daarmee toet, toet, toeter ik naar jou.. 
Ik heb een toet, toet, toeter op mijn waterscooter 
Daarmee toeter ik naar elke vrouw! 
 

 
 
Iedereen ging uit zijn dak! Patrick en Bert maakten er 1 groot feest van! 
En Gelukkig.. de gebroeders ko delen handtekeningen uit! En dat niet 
alleen, je kan ook nog met ze op de foto!!!! Claudia en Bart hebben met 
Sjaak een hele tijd in de rij gestaan, maar dat was het waard, de 
handtekening en de foto is binnen!!   
 



 
 
 
En dan is het alweer tijd voor de aller aller aller laatste artiest van 
funpop.  
Reincarnatus heette de band, Er stonden een heleboel vreemde 
instrumenten op het podium, de namen van de instrumenten konden we 
niet meer onthouden…  
 

 
 
Een band met hele stoere vrouwen en 1 heer. En wat wisten deze 
vrouwen van Rocken!! Wat een feest!  
We bleven tot het laatste liedje, en dan is funpop toch echt voorbij..  
 
Nog even de stoelen opruimen en de tent afbreken, en dan is het alweer 
tijd om naar de bus te gaan. 
 
Bij de bus aangekomen stond Chantal al op ons te wachten, Chantal 
heeft een leuk dagje gehad, lekker geshopt!! Een mooi jurkje gekocht! 
En met het mooie weer mocht een terrasje natuurlijk niet ontbreken. En 
dit was aan Chantal ook wel te zien, ze was alleen nog maar bruiner 
geworden…!! Die halen we niet meer in jongens!!  
 
Alles weer inladen en dan rijden we het plaatsje Horst in. Op naar de 
wok!! We hebben bij Tin Sun gegeten. Wat een heerlijke dingen kon je 
hier krijgen. Bami, nasi, groenten en vlees van de wok, babi pangang, 



foe yong hai, patat, frikadelletjes en natuurlijk een complete Desertbar! 
Yum Yum!!   
We hebben hier allemaal erg van genoten!! 
Een echtpaar uit België heeft nog een mooie foto van ons gemaakt, 
speciaal voor in het verslag! 
 

 

 
 
 

 
 

Tijd om naar huis te gaan…de laatste avond van de vakantie..  
Iedereen kon eerst even uitbuiken, en daarna nog even op de foto! 
CHeeeeeeseee!!   
Na de foto lekker drinken, met een stukje limburgse vlaai Jammiee! En 
natuurlijk… DIPLOMAUITREIKING! Iedereen kreeg zijn diploma! Zelfs 
Sjaak kreeg een diploma.. maar hij had wel een klein kritiek puntje… 
Koop een tomtom!! Haha 
 



We hebben de avond nog gezellig bij elkaar gezeten, en dan niet te laat 
op bed gegaan. Morgen hebben we weer een lange reis voor de boeg! 
 

 

 

 
 
 
 
 

 



 
 
De dag van vertrek…..  
 
Iedereen was al vroeg wakker.. zo konden we nog net iets langer 
genieten van de vakantie, en er moest nog genoeg gebeuren! 
 
Eerst de tassen inpakken een dan nog een ontbijtje, Sjaak bakte nog 1 
keer een lekkere omelet voor ons! Jumm!  
 
Nou alles nog inladen in de bus, alle kamers bij langs of er niets was 
vergeten en dan konden we vertrekken… 
Het was eerst een beetje stilletjes in de bus, wat sombere gezichten.. 
Maar al gauw zette Sjaak de cd op, de sombere gezichten werden nu 
vrolijke gezichten en we konden nog 1 keer uit volle borst mee zingen 
met de leukste liedjes!!  het was één groot feest!!!!!! 
 
Na iets meer dan een uur rijden kwamen we aan in Veenendaal. 
De eerste die afscheid moest nemen was Patrick, maar al snel werden 
Claudia en Bart ook al opgehaald.  
Nu moesten we alleen nog even wachten op de taxi van Bert.  
Nadat iedereen was opgehaald reden Chantal, Sjaak en Simone richting 
Arnhem. Eigenlijk best slim bedacht van Chantal, zij had tenslotte de 
langste vakantie van ons allemaal!!  
 
In Arnhem aangekomen kwam de taxi van Chantal tegelijk met ons 
aanrijden. We namen afscheid van elkaar en wensten elkaar nog een 
goede reis! 
 
Toen stonden Sjaak en Simone nog maar met z’n 2en… 
 

Wij hebben een TOP vakantie gehad, we hebben enorm van jullie 
genoten! Bedankt voor deze leuke week, en wie weet tot een 

volgende keer!!!  
 
 

Liefs van Sjaak en Simone 


